
Bas is s c ho o l D e Ark 

Op zondag 1 juni verwachten we weer alle 
ouders in de school voor een superleuke 
activiteit met ouders, leerkrachten en kin-
deren. In de pare jaren houden we immers 
een zgn. klein schoolfeest en dit jaar gaan 
we de Chinese toer op. We nodigen u uit 
om een halve dag te komen opsnuiven 
van de Olympische sfeer in een Pekinese 
omgeving. 
In afwachting van de officiële uitnodiging 
lichten we al een tipje van de sluier op. U 
wordt uitgedaagd voor een wandeltocht 
(het wordt net geen marathon want het 
moet voor iedereen haalbaar blijven) die 
naar verschillende Oekense locaties leidt 
waar U enkele Olympische disciplines zal 
beoefenen. Eens terug op school bent U 
getuige van de finale, gevolgd door de 
officiële slotceremonie met uitreiking van 
de medailles, gevolgd door een uitgebrei-
de receptie en feestmaal voor alle geno-
digden: loempia, kroepoek, nasi

 

Als school willen we U, gestuwd door onze 
juf sport en bewegingsopvoeding, juf Gud-
run, besmetten met de sportmicrobe. Ons 
doel is dat de kinderen (competitieve of 
recreatieve) sport als een onmisbaar deel 
van hun leven gaan beschouwen.  

Door deze houding en de vele activiteiten 
die daarrond op school ontwikkeld worden 
of waaraan de school deelneemt, zijn De 
Ark en juf Gudrun in het bijzonder, gese-
lecteerd door het BOIC (Belgisch Olym-
pisch Interfederaal comité) voor de finale 
van de wedstrijd Olympische school .  

We feliciteren juf Gudrun nu al met deze 
plaats bij de 12 finalisten van Vlaanderen. 
Onze kinderen hebben het geluk les te 
krijgen van stuk voor stuk gedreven leer-
krachten die hun enthousiasme voor hun 
vak of leerstof op de kinderen overzetten.  
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D E ARK O LYMP I SCH E SCH O O L ? 
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U B E PAALT H O E O N Z E SCH O O L E R ST R AKS U I T Z I E T 

1 mei: Eerste Communie 

2 mei: GEEN OPVANG 

3 mei: H. Vormsel 

7 mei: zaalvoetbaltornooi 

12 mei: GEEN SCHOOL (2° Sinksen) 

13 mei: oudercomité 

14 mei: bedevaart derde graad 

 

   Volleybaltornooi 2° graad 

15 mei: uiteenzetting dode hoek   
   voor de derde graad 

19 mei: interdiocesane proeven L4 

21 mei: trefbaltornooi 

22 mei: SCHOOLREIS 

23 mei: LOKALE VAKANTIEDAG 
       Er is die dag wél opvang! 

26 mei: heen  en weer-week 

 

   Schoolraad 

1 juni:   SCHOOLFEEST 

Ze zijn er, de 40 waarden om van te leven. 40 waarden die  U en wij waardevol (de ene al meer dan de andere) vinden in de 
opvoeding van onze kinderen. Sinds enkele jaren, stelt trendwatcher Herman Konings, waait er een puriteinse wind door 
onze maatschappij. Heel wat Europese onderzoeken tonen aan dat jongeren (dit zijn al kinderen vanaf 8 jaar!) vragende 
partij zijn om (weer) meer traditionele waarden en normen te hanteren. Jongeren vragen blijkbaar naar rust, standvastig-
heid, zekerheden. (Niets nieuws als je het ons vraagt, nvdr). 
Vorige maand presenteerden we U een 20- tal waarden op onze site. Die werden door mee- denkende ouders aangevuld met 
nog evenveel extra- waarden. We hebben er hiernaast voor U een aantal opgelijst. Daarover schrijft de papa van Hannah: 
Het verheugt mij dat De Ark ook de ouders wil betrekken bij de waardepeiling.  Deze peiling stimuleert de betrokkenen tot 

reflectie over opvoeding en kwalitatief hoogstaand onderwijs.

 

Nu vragen we aan àlle ouders om op onze site (startpagina) deze waarden die U het belangrijkst vindt te rangschikken. Zo 
kunnen wij onze school uitbouwen volgens wat U belangrijk vindt! De bevraging 
staat heel de maand mei online. U leest de resultaten in een volgende ArKKrant. In 
het volgende schooljaar willen we dan onze aanpak en een deel van onze opvoed-
kundige werking uitwerken volgens de waarden die U en wij belangrijk vinden. U 
begrijpt dus dat deze enquête een serieuze invloed kan hebben op de identiteit van 
onze school. We geven U graag een serieuze stem in dit kapittel en hopen dan ook 
dat alle ouders (er kan één enquête ingevuld worden per emailadres) zich mee-
verantwoordelijk weten en het waardenonderzoek invullen.  

U vindt het onderzoek op de startpagina van onze website. Het invullen ervan is 
niet in 1- 2- 3 gedaan maar U kan ze ook in twee of drie keer invullen (via cookies 
onthoudt uw computer wat u voorlopig ingevuld heeft). Ook grootouders en an-
dere belangrijke partners in de opvoeding kunnen deelnemen aan dit onderzoek. 

attent zijn begrip beleefdheid
bescheidenheid  betrokkenheid
discipline diversiteit eenvoud
eerlijkheid hoop geduld  ge-

meenschapsvorming inspraak

 

integratie kwaliteit liefde
luisterbereidheid moed

rechtvaardigheid respect
samenwerking

verantwoordelijkheid
verbondenheid

verdraagzaamheid vertrouwen

 

vrede vrijheid vrolijkheid
vriendschap waardering

zorgzaamheid.  



      

OPVAN G I N D E ZO ME RVAKAN T IE 
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O E KE N E , D O RP ME T T O E KO MST 

In de zomervakantie organiseren we op school weer opvang voor 
onze kinderen. De drie eerste weken (van 30 juni tot 18 juli) is de 
opvang geopend van 7.00 tot 18.00 uur, met warme maaltijd.  
Ann, gediplomeerd kinderverzorgende, biedt de kinderen dagelijks 
zowel voor als na de middag een creatieve of ontspannende activi-
teit aan. Daarnaast is er uiteraard voldoende ruimte voor vrij spel. 
We hopen op een voldoende respons (en aanwezige kinderen) om 
het initiatief verantwoord te houden. Voldoende betekent in dit 
geval minstens tien kinderen.  
We vragen aan de ouders om in te schrijven voor deze opvang via 
de website (op de startpagina van www.arkorum.be/ark klikt u op 
de foto en er verschijnt een invulformulier) en dit voor 21 juni. Op 
21 juni beslissen we op welke dagen de opvang niet geopend 
wordt; de betreffende ouders worden daarvan desgevallend direct 
op de hoogte gebracht. 
Indien er voldoende belangstelling bestaat, houden we ook opvang 
gedurende de drie laatste weken van augustus. Gelieve dit ook op 
de website in te vullen voor 21 juni; later volgen dan meer practica. 

Na de positieve ervaring in De Elfenkring, gaat 
Ann op 14 juli met de kinderen van de opvang 
op daguitstap naar de kinderboerderij Van Clé 
in Marke. De kinderen krijgen er in de voor-
middag een rondleiding op de boerderij,  ken-
nismaking met de dieren, Ze worden er inge- schakeld in 
het werk op de boerderij (dieren verzorgen, voederen, werken op 
het land, )  
Na de middag is er voor de kleuters vrij spel op het  speelplein 
terwijl het lager een zelfgemaakt brood mag bakken.  
Wie meegaat houdt rekening met volgende afspraken: 

Picknick, drankjes en aangepaste kledij zelf meebrengen.  
er is één fris drankje voorzien.  
Deze uitstap wordt aangeboden aan de prijs van   13 (dit 
is de prijs voor een volle dag opvang; de activiteit, drankje, 
vervoer krijgt U dus eigenlijk gratis) 
Vertrek om 8.30 uur en terug op school omstreeks 17 uur. 
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Jammer Schoolreizen 
De vele verloren voorwerpen blijven een oud zeer in onze 
school. Nog maar net brachten we een hele lading naar een 
tehuis of hier staat alweer een doos vol boterhamdozen. Soms 
zien we daarin zelfs kostbare goederen van een goede kwaliteit 
(geschikt voor diepvriezer en microgolf, ) Dat jonge kinderen 
die zaken na een week niet meer herkennen, is vrijwel normaal. 
Daarom vragen we met aandrang om alle goederen, kledij, 
boterhamdozen, te voorzien van naam (en voor kleuters van 
hun symbooltje) in onuitwisbaar materiaal. Zo kunnen we verlo-
ren of vergeten voorwerpen direct terugbezorgen. 

Nog eens herinneren: verloren voorwerpen komen altijd terecht 
in het secretariaat. Dat blijft daar steeds tot het einde van de 
lopende maand en wordt dan onherroepelijk weggebracht (naar 
de kringwinkel, naar een sociaal centrum, ). We hopen echter 
dat we daar geen vaste leverancier moeten worden... 

31 Vlaamse dorpen mogen zich Dorp met toekomst 2008 noemen. De provinciale j ury s selecteerden ze 

uit de 93 ingeschreven acties. De 31 dorpen krijgen elk tot  2.500 steun om hun act ie uit te voeren. Bo-

vendien maken zij nog allemaal kans op het exclusieve dorpsfeest van  10.000! In een 'Dorp met toe-

komst 2008' werken dorpsgenoten samen aan een leefbaarder gemeenschap. Het Gardeboecomité kandi-

deerde met hun De Link -project en werd geselecteerd samen met nog vijf andere West-Vlaamse dorpen. 

Met hun niet eens grootschalige  actie wil Gardeboe erin slagen ons dorp gezelliger warmer en gezelliger 

te maken. Over de inhoud van Gardeboe-project leest U later meer (op 15 juni is er persconferentie) maar 

met de hele school feliciteren we graag het Gardeboecomité met hun actie en doelstelling. 

Op donderdag 22 mei gaan de kleuters (uitgezonderd °2005) en het 
lager op schoolreis. In de kleuterafdeling behouden we de succesfor-
mule van elk jaar (voormiddag indoorspeelplein De Toverplaneet in 
Brugge en na de middag strandactiviteiten te Zeebrugge.) 
In het lager houden we dit jaar een sportschoolreis (zoals U weet 
hebben we een cyclus van drie schoolreizen: sport-cultuur-
ontspanning). De sportschoolreis gaat dit jaar niet eens zo ver, maar 
er zal wel heel wat avontuurlijks te beleven vallen. Elke leeftijdsgroep 
krijgt uitdagingen volgens hun leeftijdsniveau: de onderbouw doiet 
het op z n Indiaans en het programma van de bovenbouw barst van 
de avontuurlijke uitdagingen. 
In een apart schrijven krijgt U gedetailleerder richtlijnen en afspra-
ken. De kinderen °2005 blijven die dag bij juf Sarah op school. Heel 
de school is die dag voor hen alleen; ze krijgen dan een speels en 
zomers aanbod. 

Ons Greenplan-project gaat op schoolniveau 
Ons project zit momenteel in de eindfase. De komende maanden zal het gaan 
gebeuren. 
De kinderen van de Ark gaan de uitdaging aan de CO²-uitstoot aanzienlijk te ver-
minderen. Het derde leerjaar, onze voortrekkersklas geeft daartoe af en toe een 
energietip aan de andere klassen. Die tips moeten strikt worden nageleefd, want 
het derde stuurt  energie-inspecteurs op pad. Die controleren, totaal onverwacht, 
het energieverbruik van elke klas!  De Arkbewoners zijn gewaarschuwd! 
Door vriendelijk met onze energie om te springen, kan elke klas delen van een 
zonnepuzzel verdienen die binnenkort op onze speelplaats zal schitteren. 

In het kader van ons project zijn we nog op zoek naar een opa, mama, tante  die met het derde leerjaar en-
kele energiefilmpjes (stijl Man-bijt-hond) wil maken.  Deze filmpjes komen op onze schoolwebsite en op de site 
van het Ketwet-project. Hebt U de filmkriebels en bent U bereid om het derde leerjaar hierin te begeleiden?  
Neem dan contact op met de directeur of met de titularis van het derde leerjaar. 

Na het Hemelvaart-
weekend verwachten 
we weer enkele nieuwe 
kleutertjes bij juf Sas-
kia en juf Evelien.  
Om alle kinderen van 
de eerste kleuterklas 
een optimaal aanbod te 
garanderen, komt juf 
Sarah op dinsdagmid-
dag een extra-halve dag 
om de eerste kleuter-
klas uit te splitsen met 
een op hun ontwikke-
ling gericht aanbod. 

http://www.arkorum.be/ark


Een goede dag begint met een goedendag. Een vriendelijke goedemorgen kan een koude 
dag enkele graden warmer maken. Goeiedag zeggen geeft energie. Het is misschien wel de mak-
kelijkste manier om mensen te laten voelen dat ze waardevol zijn. Na een vriendelijke groet voel 
je je goed. 
De betere ontmoeting begint met een begroeting. En die groet hoeft zelfs niet eens 100% 
spontaan te zijn: een gekunstelde hallo kan evengoed het ijs breken, een glimlach ontlokken, 
het begin zijn van een ontmoeting. 
Goeiedag zeggen slaat bruggen tussen mensen en zet alle mogelijke vormen van discriminatie 
buiten spel. Door goeiedag te zeggen zet je je boven elk oppervlakkig onderscheid, zij het rijk-

arm, mooi-lelijk, oud-jong of blank-zwart, ... Een vreemde is geen vreemde meer, nadat je hem of haar hebt begroet. 
Groeten trekt sociaal verkeer vlot. Contacten lopen veel meer gesmeerd als je laat horen of zien dat je de ander respecteert. 
Meer nog, goeiedag zeggen kan zelfs de kortste weg zijn uit sociaal of emotioneel isolement, richting ontmoeting, contact, twee-
richtingsverkeer. 
Een goeiedag is gratis. En iedereen kan het... op zijn of haar manier. Daarenboven wordt goeiedag zeggen vrij gemakkelijk een 
gewoonte, waardoor het op termijn zelfs steeds minder moeite kost. 
Goeiedag zeggen vermindert de verzeuring. Wie zich voorneemt om vaker goedendag te zeggen, houdt daarmee op de verant-
woordelijkheid voor miserie allerhande buiten hem- of haarzelf te zoeken. Of hoe mensen die goeiedag zeggen ook nog eens de 
verzeuring bestrijden. 
Vriendelijkheid leidt tot meer vriendelijkheid. Een goeiedag zet niet zelden een sneeuwbaleffect in gang. Eén groet leidt tot 
een tweede. Een tweede tot een derde. Enzovoort. Je wordt er bovendien goed gezind van. En als jij goed gezind bent, plukt ook 
je omgeving, ja zelfs de samenleving, daar de vruchten van.  

In De Ark bestaat de sterke en heel waardevolle gewoonte dat de kinderen bij het betreden van de speelplaats de leerkracht een 
goeiemorgen,...wensen. Precies omdat we het onthaal belangrijk vinden, is er tijdens de speeltijd altijd een leerkracht in de om-
geving van de schoolpoort om de kinderen te begroeten, een gemeend welkom te geven. Vanaf volgende week willen we deze 
traditie in de verf zetten en een kleine attentie voorzien voor kinderen die op een bijzondere maar gemeende manier een goeie-
dag zeggen aan de leerkracht en aan de medeleerlingen.  
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Een vermelding waard? Laat het ons weten... 

Week van de Goeiedag. Wij doen mee ! 

Op zondag 13 april waren er Splashfeesten in het zwembad te Izegem.  Een aantal leerlingen van De Ark nam deel en het moet 
gezegd... stuk voor stuk hebben ze - binnen hun leeftijdscategorie - een prachtprestatie neergezet.  
- Devos Thibault (3de kleuter): 1ste plaats op de 25m schoolslag en 50m schoolslag 
- Vandewiele Dries (3de kleuter): 2de plaats op de 25m schoolslag en 50m schoolslag 
- Raes Yanis (2de lj): 4de plaats op de 25m vrije slag en 1ste plaats op de 50m rugslag 
- Dejonckheere Jonathan (2de lj): 1ste plaats op de 50m schoolslag en 3de plaats op de 25m rugslag 
- Vandewiele Wout (2de lj): 3de plaats op de 50m schoolslag en 4de op de 25m rug 
- Devos Lauren (3de lj): 3de plaats op de 50m schoolslag en 5de op de 50m rugslag. Voor Lauren was het een nek-aan-nek-race 
met een clubgenoot op de 50m schoolslag waar het eindresultaat maar een seconde 
scheelt. 
- Dejonckheere Jonas (3de lj): 1ste plaats op de 100m schoolslag en 1ste op de 50m vrije 
slag (en met wat een tijd!!!). Ook Jonathan haalde het met amper 2 seconden niet om de 
1ste plaats te halen op de 50m schoolslag maar dan van een deelnemer die een jaar 
ouder is!! 
- Jitse Cottyn (2de lj.): 2de plaats op 25 m rugslag en 6de plaats op de 25 m schoolslag 
-Clément Noyez (1ste lj.): 1° plaats op de 25 m rugslag. Clément zwom meer dan dubbel 
zo snel in vergelijking met de derde en 1ste op de 50 meter schoolslag.  
Alle kinderen hebben goed hun best gedaan en met veel enthousiasme gezwommen deze 
namiddag. Ze kregen allemaal een medaille waar ze (en wij ook!) natuurlijk trots op zijn. 

Nog meer sportief talent 
Tot vorig jaar had Aerobic World hier z n repetitielokaal. Mélanie Hélin en Demi Nieuwenhuizen (allebei L6) zijn nog 
steeds lid van het Kids Demoteam. We laten hen aan het woord: Op zaterdag 19 april dansten Mélanie en Demi 
samen met Kerline Verburgh, zus van Nick, Elise en Amber het Belgisch kampioenschap aerobic in het tolhuis te 
Gent. Daar kregen ze de tweede plaats (de eerste plaats was geen optie want ze namen deel buiten competitie). In 
de halve finale presteerde Jacobien, zus van Benjamien Delbaere het om door te stoten naar de finale,daar haalde 
ze de zesde plaats. Evy (onze trainster) was zeer blij."Na een heel jaar oefenen, zweten en zwoegen heeft de groep 
dan toch de beloning waar iedereen van droomde." Als de jury ons aankondigde om te dansen stond iedereen te 
trillen. Maar eens we op het podium stonden vonden we het super leuk en waren we eventjes in de zevende he-
mel. Zo dit weten jullie nu. Tot weerziens!!! (get. Mélanie en Demi).   
Het filmpje van hun geslaagd optreden kan u bekijken op http://www.youtube.com/watch?v=H2q_ZfkLZPY

 

http://www.youtube.com/watch?v=H2q_ZfkLZPY


Wat is: Pastoraal op school 

Op donderdag 1 mei houden onze eersteklassers hun eerste eucharistieviering met communie. Enkele maanden lang hebben juf Veerle 
en meester Hans samen met de ouders bijeenkomsten georganiseerd in werkgroepen. Er werd gesproken over opvoeding, over religieu-
ze waarden in het gezin en ook de viering zelf werd voorbereid. Het thema van de werking was Vaar je mee met onze luchtballon . Ook 
de eerste communieviering zelf is helemaal in dit thema uitgewerkt, door ouders en leerkrachten voor de kinderen. Het moet een van de 
mooiste dagen van hun jonge leven worden, met een heel zingevende invulling en een keuze om de weg van Jezus te gaan. 
Ook de vormelingen werden inhoudelijk sterk voorbereid om deze keuze in hun leven te bestendigen. De catechisten van de parochie 
namen hen vorige week mee op weekend waar ze werkten rond gemeenschapsvorming en heel wat christelijke waarden. 
We feliciteren de eerste communicanten, de vormelingen en hun leerkrachten en begeleiders.  
U wordt vriendelijk uitgenodigd beide vieringen mee te maken: 

de Eerste Communie op donderdag 1 mei (Hemelvaart) om 10.30 uur 
het Vormsel op zaterdag 3 mei om 17 uur, allebei in de Sint-Martinuskerk. 

Op beide gelegenheden kan U ons Orff-ensemble bewonderen dat deze misviering naast de vele liederen ook nog verrijkt. De muzikale 
voorbereiding van de vormelingen gebeurde door juf Caroline die we danken voor dit extra  engagement. 

Trap het af ! Bol het af !  
Elk jaar neemt onze school tijdens de week van de zachte weggebruiker (officieel de week van 5 mei) een eigen initiatief om aandacht 
te vragen over de verkeersveiligheid in onze schoolomgeving. Op 25 april werd de zgn. nulmeting gehouden. We gingen daarbij na hoe 
de verplaatsing van onze kinderen naar de school gebeurt. In de kleuterafdeling komt 38 % en in de lagere afdeling 44,7% van de kin-
deren op een milieuvriendelijke en veilige manier naar school (fiets, te voet, schoolbus, carpool). Dat geeft een schoolgemiddelde van 
42 % (of 58 % van de kinderen die met de eigen auto komen). Dat is al een hele evolutie in vergelijking met b.v. 2006 waar slechts 
37,6% bij de nulmeting gehaald werd (de positieve evolutie is vooral bij de ouders van de kleutertjes merkbaar, van 28 naar 38%).  

In de week van 26 tot 30 mei streven we naar een bereik van 75 % (voorlopig durven we enkel dromen van de 80). Alle kinderen die 
tijdens die week op een milieuvriendelijke wijze  (te voet, met de fiets, met de schoolbus, met step of skeeler, carpool, ) naar school 
komen, krijgen een klevertje dat ze op een kaart moeten hangen. Elke volle kaart wordt aan onze verkeersslak aangebracht en bedoe-
ling is om de slak in één week vol te kriijgen. Kinderen die met een fietshelm naar school komen (ook steppers) krijgen een extra-
klevertje. Wie gewoonlijk met de auto naar school komt, kan b.v. z n auto 100 meter verder parkeren en het laatste stuk van de weg te 
voet afleggen; ook dat is een klevertje waard.  
Om de actie kracht bij te zetten, houden we op donderdag 29 mei een autoluwe dag in Oekene.  Ons streefdoel is dat op die dag geen 
enkel kind met de auto naar school wordt gebracht. Volgende week krijgt U daarvoor een (of meer) affiche(s). 

Er kwam een man voorbij de schoolpoort. Hij bleef staan en keek naar het bord boven de poort :  KATHOLIEKE SCHOOL stond er in grote 
letters geschilderd. Hé, dacht de man, ik ben benieuwd hoe ze dat aanpakken . 
-Excuseer, is dit hier een christelijke school ?  
-De leerkracht moest even nadenken euh, ja, dat zal wel..katholiek en christelijk, dat zal wel kloppen

 
-En wat is er nu juist christelijk aan deze school ? 
Nu moest de leerkracht nog langer nadenken

 
-We hebben godsdienstles, dacht ze te zeggen; maar dat hadden ze in die school wat verderop ook..De kinderen zijn christelijk, hoe-
wel en de leerkrachten daar had ze van sommigen ook al bedenkingen bij. 
Toen vroeg aan de man : wat is er volgens u nodig om een christelijke school te zijn ? 
Toen riep de man een kind en nam het bij zich: Worden als een kind, zei hij. Worden als een kind. Je niet uitsloven voor dingen die maar 
korte tijd een schijn van waarde behouden. Ontvankelijk blijven voor het wonder en geloven in de groei. Zorg dragen voor elkaar zoals 
mensen voor kinderen zorgen als ze goede mensen zijn. Weten wat kwetsbaar is en dat met tedere zorg omringen. 
Niet wie slim is zorgt voor zichzelf . Niet zorg dat je er komt vooropstellen. Maar durven zeggen en tonen : wie groot wil zijn, moet die-
naar worden . 
Dit alles gebeurt in een christelijke school vanuit de overtuiging dat doorheen Jezus God 
is mens geworden en ons die boodschap voorgeleefd heeft. 
Eigenlijk, zei de leerkracht, eigenlijk proberen we dit wel en soms lukt het nog ook. 
Toen keek de man haar aan en zei : Je staat niet ver van het Rijk Gods .

 

De school is méér dan een leer-school, ze is ook een leef-school.  

Pastoraal op school heeft aandacht voor 4 pijlers. 
1.Gemeenschap vormen. Met kinderen, collega s, ouders. Door aandacht en fijne atten-
ties. Tijd maken voor gezellige spontane babbels, maar ook voor goed overleg. 
2.Dienstbaar zijn. De bijbel roept ons op om vooral te kiezen voor de verliezers, de 
zwaksten. Deze voorkeur moet voelbaar zijn in onze klas, maar ook in tal van solidari-
teitsacties die we willen ondersteunen : Missio-kinderen, Welzijnszorg, Broederlijk De-
len. Elk jaar bouwen we in De Ark daarrond een sterke werking uit. 
3.Verkondigen. In ons spreken en handelen laten we duidelijk horen en zien welke visie 
we hebben rond het leven, rond consumptie, prestaties, vreugde en verdriet. 
4.Bidden en vieren. Het is belangrijk tijd te maken voor stilte, gebed voor kleine en grote 
noden van kinderen, voor dankbaarheid en verwondering om het mooie. Liturgische 
momenten (vieringen, ook met kleuters) scheppen een prachtig kader om diepere ge-
voelens van de kinderen uit te drukken en er bij stil te staan. Actief meewerken hieraan 
is zowel voor de leerlingen als voor de leerkracht een deugddoende ervaring. 

Wat wil je later worden?

 

vroeg de meester aan zijn leerlingen. 
Voetballer, piloot, dokter, verpleegster, 

Kim Clijsters klonk het.  

Eén jongetje had nog niet geantwoord. 
En jij? vroeg de meester. 

Mens,

 

antwoordde het jongetje.  

De klas schoot in een luide lach. 
Maar de meester keek heel ernstig.  

Mens worden, zei hij, 
dat is de mooiste 

maar tegelijk de moeilijkste stiel die er is.

 

Vaar en vier met ons mee 


